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WHO WILL BE LOST? 

WIE WORDT VERLOREN? 

Dit evangelietraktaat is vertaald met een computer. Als 

u de taal kunt corrigeren of verbeteren, neem dan 

contact op met het kantoor via info@angp.co.za 

 

 

Er zijn veel mensen die zouden liever niet na te denken 

over dit onderwerp te vrezen dat ze kunnen het 

ontdekken echte waarheid over de hel. Ze zijn bang dat ze 

kunnen zien zichzelf uitglijden omlaag naar de hel op een 

zeer hoge snelheid. De meeste mensen proberen hun 

geweten tot bedaren te brengen met de woorden: God 

is een God van liefde en zal nooit iemand in 
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de hel werpen . Met deze ze zich 

voorstellen dat de kwestie van hun eeuwig leven 

heeft behandeld met en dat hun zondige leven in 

de hemel zal worden aanvaard . "Waarlijk, u weet dat 

de goddeloze wil niet bezitten van 

Gods Koninkrijk. Niet gek uzelf: mensen die zijn immoreel 

of die afgoden aanbidden of zijn echtbrekers of 

homoseksuele perverselingen of die 

stelen of hebzuchtig of zijn dronkaards of die laster 

anderen of zijn dieven - none van deze zullen 

Gods koninkrijk bezitten . " (1 Korintiërs 6: 9-10). "Maar 

niets dat onzuiver is, zal de stad binnenkomen, noch iemand 

die schandelijke dingen doet of leugens vertelt. Alleen 

degenen wiens naam in het Lam's boek van de levenden 

staat, zullen de stad binnengaan ." ( Openbaring 21:27). 

Er zijn weer anderen die proberen te bewijzen dat er 

helemaal geen hel is, en een andere groep heeft een lering 

van de mens, dat we na de dood gezuiverd zullen worden 

door vuur en daarna de hemel zullen binnengaan. Het is 

vreemd wat mensen zullen proberen te doen om de waarheid 

over de hel te vermijden . Sommigen vermijden het door te 

zeggen dat er geen leven is na de dood, dat wanneer we 

sterven het einde is, er niets is 

na het graf. Gods Woord vertelt ons dat, "Iedereen moet 

sterven een keer, en na die worden beoordeeld door 

God." ( Hebreeën 9:27). Een ander deel van de 

wereldbevolking gelooft dat alleen 

degenen die als christenen sterven , opnieuw zullen leven , 

de anderen zullen 

sterven en dat is het einde. Een verrassend groot 

aantal mensen uit vele delen van de wereld gelooft dat 

wanneer je sterft, je terug naar de wereld komt in de vorm 

van een bloem, of een koe, of een slang 
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of een ander dier of wezen. Er zijn 

veel meer leugens die mensen geloven in om te 

kalmeren hun gedachten over de hel. 

Is er een hel? 

De enige persoon die we boven alle 

anderen kunnen geloven , is de Heer Jezus. Hij sprak veel 

over de hel en we zullen dus neem een paar van 

de vele geschriften uit van het Woord van God en zien wat 

Hij zegt. 'Wie zijn broer een waardeloze 

dwaas noemt, loopt het gevaar naar het vuur van de hel te 

gaan.' ( Mattheüs 5:22). " Dus als uw rechteroog u 

ergert, neem het uit 

en gooi deze weg! Het is veel beter voor u om te 

verliezen een deel van 

je lichaam dan om hebben uw hele lichaam geworpen in de 

hel. Als uw rechtse kant zorgt ervoor dat je te zondigen , 

knip het uit en gooi het weg! Het is veel beter voor u om een 

verlies van je ledematen dan voor je hele lichaam om 

te gaan naar de hel." ( Mattheüs 5: 29-30). "Maar degenen 

die moeten worden in het Koninkrijk zal 

worden gegooid uit in de duisternis , waar 

ze zullen huilen en 

slijpen hun tanden." ( Matteüs 8:12). "Wees niet bang voor 

degenen die het lichaam doden maar de ziel niet kunnen 

doden; wees liever bang voor God, die zowel lichaam als ziel 

kan vernietigen in de hel." ( Matteüs 10:28). "En 

gij, Kafarnaüm! Heb je jezelf wilt tillen naar de hemel? U 

zult in de hel geworpen worden! Als de tekenen, 

die werden uitgevoerd in je was uitgevoerd in Sodom, het 

zou nog steeds in het bestaan 

vandaag!" ( Mattheüs 11:23). 'Net zoals het onkruid wordt 

verzameld en in het vuur wordt verbrand, zo zal hetzelfde 
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gebeuren aan het einde van het tijdperk: de Mensenzoon zal 

zijn engelen uitzenden om al diegenen die mensen doen 

zondigen uit Zijn koninkrijk bijeen te brengen. en alle 

anderen die slechte dingen doen, en ze zullen ze in de vurige 

oven gooien, waar ze zullen huilen en met tandenknarsen. 

' ( Mattheüs 13: 40-42, 49, 50). " 'Vriend, hoe ben je hier 

binnengekomen zonder trouwkleding?' vroeg de koning 

hem. Maar de man zei niets. Toen zei de koning tegen de 

dienaren: 'Bind hem aan handen en voeten vast en gooi hem 

buiten in het donker. Daar zal hij huilen en met 

tandenknarsen' ' ( Mattheüs 22:12). , 13). 'Jullie slangen en 

slangenzonen! Hoe verwacht je te ontsnappen aan de 

veroordeling tot de 

hel?' ( Mattheüs 23:33). "Deze, dan zal worden uit naar de 

eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het 

eeuwige leven." ( Mattheüs 25:46). Dit zijn maar een paar 

Schriftgedeelten uit slechts één boek van de hele Bijbel en 

er zijn er nog veel, veel meer. 

Hoe is de hel? 

Op een dag trok Jezus het gordijn opzij en gaf 

ons een glimp van de hel. In Lucas 16: 19-

31 geeft Jezus ons een beeld van hoe de hel eruit ziet. Hij 

laat ons iets vreselijks zien dat het oog van de mens 

nog nooit eerder heeft gezien. Vuren van de hel branden 

met grote kracht en in het centrum van deze grote zee van 

vuur, is een man. Deze man slaapt niet, hij is wakker, 

hij leeft en hij is zich bewust van alles wat er om hem heen 

gebeurt. Hij kan zien, hij kan voelen, hij kan horen en hij 

kan proeven met zijn tong. Deze man heeft ooit op deze 

aarde gewandeld en geleefd zoals wij nu doen. Hij had 

de predikers of profeten gehoord , net zoals velen van ons 

ze horen. Het trieste is dat hij nam geen notitie van wat 
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Mozes en de profeten vertelde hem, net als vandaag, dus 

veel te nemen 

geen kennisgeving van het Woord van God en van de 

predikers van het Woord. Deze man dacht niet na en 

maakte zich helemaal geen zorgen over het leven na de 

dood. Hij had kunnen denken dat God een goede God was en 

zou hem daarom niet in de hel werpen, en zelfs als hij daar 

zou zijn beland , waren er genoeg priesters om hem uit de 

hel te bidden. Mijn vriend, ondanks dit alles , belandde in 

de hel en hier zien we hem in deze vlammen van vuur. 

Kijk naar zijn gezicht en zie de ellende, kijk naar zijn ogen 

en zie de grote angst voor hopeloosheid, luister naar zijn 

vreselijke kreet terwijl hij naar pater Abraham 

roept: "Heb medelijden met mij en stuur Lazarus 

om zijn vinger in wat water te dopen. en koel mijn 

tong, want ik heb veel pijn in dit vuur! ... 

Dan smeek ik u, Vader Abraham, stuur Lazarus naar het 

huis van mijn vader, waar ik vijf broers heb. tenminste, zal 

niet naar deze plaats van pijn komen. " Vader Abraham 

vertelde hem dat ze Mozes en de profeten hadden en dat 

ze naar hen moesten luisteren. Maar deze man in de 

vlammen van de hel zei dat als iemand zou opstaan uit de 

dood en hen zou gaan waarschuwen , ze zouden 

luisteren. Maar Abraham zei dat als ze niet naar 

de profeten wilden luisteren , ze naar 

niemand zouden luisteren, zelfs niet als hij opstond uit de 

dood. 

Hoeveel van onze vrienden en familieleden bevinden zich 

vandaag in de pijnlijke vuren van de hel en wensen dat ze 

terug konden komen en ons waarschuwen voor de waarheid 

en realiteit van de hel? Ze kunnen niet terugkomen, we 

hebben het Woord van God en moeten het geloven. Jezus 
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stond op uit de dood en hoevelen geloofden 

Hem? Slechts een paar. 

Het lijden in de hel is niet alleen voor een korte tijd, maar 

is voor altijd. "Weg van mij, jij die onder Gods vloek bent! 

Weg naar het eeuwige vuur dat is voorbereid 

voor de duivel en zijn engelen!" ( Mattheüs 25:41). "Toen d

e duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van 

vuur en zwavel ... en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden 

in alle eeuwigheid ... Wie niet hebben zijn naam geschreven 

in het boek van de levenden was in 

de poel van vuur gegooid . " ( Openbaring 20: 10-

15). "Daar sterven de wormen die ze opeten nooit, en het 

vuur dat ze verbrandt, wordt nooit gedoofd." (Markus 

9:48). 

De hel is een plaats van kwelling en lijden en pijn. De Bijbel 

vertelt ons dat er gehuil en tandenknarsen zullen zijn. Vuur 

veroorzaakt pijn en mensen huilen en huilen niet en 

tandenknarsen als ze dood zijn, zoals sommigen geloven, of 

als er geen leven is na de dood. Er is leven na de dood, want 

we lezen in Openbaring 20:12: "En ik zag de doden, groot en 

klein, staande voor de troon." Als we naar de hel na de dood, 

toen we zullen lijden voor altijd en eeuwig de kwelling en 

de pijn van de brand. 

Wie gaat er naar de hel? 

De hel was voorbereid voor de duivel en zijn engelen. Allen 

die zondigen en naar Satans stem luisteren en wiens naam 

niet in het boek van de levenden staat, gaan ook naar deze 

plaats van 

verdoemenis. ( Mattheüs 25:41; Openbaring 20:15). Dit 

omvat ons allemaal, jij en ik: "Iedereen heeft gezondigd en 

is ver verwijderd van Gods reddende 

aanwezigheid." ( Romeinen 3:23). "De zonde kwam door één 
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man in de wereld , en zijn zonde bracht de dood met zich 

mee. Als gevolg hiervan heeft de dood 

zich over het hele menselijke ras verspreid, omdat iedere

en gezondigd heeft." ( Romeinen 5:12). Vanwege Adams 

zonde is de dood over ons allemaal gekomen, en jij en 

ik moeten sterven. Op dezelfde manier is zonde over jou en 

mij gekomen en zijn we allemaal zondaars in de ogen van 

God. We hebben een zondige natuur met een verlangen om 

te zondigen en God ongehoorzaam te zijn. Mensen hoeven 

niet geleerd te worden om te zondigen, ze doen het op 

een natuurlijke manier. Mensen moeten geleerd worden om 

God te gehoorzamen, hun leven aan Hem te geven en Hem 

te dienen. Vanwege de zondige aard van alle mensen zijn we 

allemaal ver weg van Gods reddende aanwezigheid en gaan 

we naar de hel. Of we het nu willen weten of niet, we 

glijden af naar een vreselijke hel. 

Er zijn velen die bidden, "Heer, Heer", en 

herhaal bepaalde kerk ceremonies elke week, maar 

niet weet dat de Heer als hun Verlosser, en 

zijn niet wedergeboren. Ze zullen ook zeer zeker in 

de hel worden gevonden . ( Matteüs 7: 21-23). Er zijn ook 

mensen die belijden christenen te zijn maar geen goede 

vruchten voortbrengen , die ook in het vuur zullen worden 

geworpen. ( Mattheüs 7:19). De daden van onze 

zondige aard die niet in ons zouden moeten worden 

aangetroffen, zijn: "Immorele, smerige 

en onfatsoenlijke daden; bij het aanbidden van afgoden en 

hekserij. Mensen worden vijanden en ze vechten; ze worden 

jaloers, boos en ambitieus. Ze splitsen zich in partijen en 

groepen; ze zijn jaloers, worden dronken, hebben orgieën 

en doen andere soortgelijke dingen. Ik waarschuw jullie nu 

zoals ik eerder heb gedaan: zij die deze dingen doen, zullen 

het koninkrijk van God niet bezitten . ' ( Galaten 5: 19-
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21). Als we onszelf christenen noemen, dan 

zou de wereld in ons moeten 

zien : "Liefde, vreugde, vrede, geduld, 

vriendelijkheid, goedheid, trouw, nederigheid en 

zelfbeheersing." ( Galaten 5: 22-24). Degenen die in de hel 

worden gevonden, zullen degenen zijn die niet zijn 

gezuiverd door het kostbare bloed van Jezus, degenen die 

zich niet van hun zonden hebben afgekeerd , die de gave 

van God, die eeuwig leven is, niet hebben aanvaard , en 

degenen 

die door ongehoorzaamheid behandelen goedkoop het 

bloed van Gods verbond dat hen van zonde 

reinigde. ( Hebreeën 10:29). 

De Heer sprak tot Nicodemus, die een Joodse leider was, en 

zei hem: "Ik vertel u de waarheid; niemand kan het 

Koninkrijk van God zien tenzij hij wedergeboren 

is." (Johannes 3: 3). De Heer vertelde hem dat hoewel hij 

een leider en een zeer goede man was, hij nog 

steeds opnieuw geboren moest worden om de hemel binnen 

te gaan. Als we niet wedergeboren worden, hoe goed we ook 

leven, zullen we zeker naar de hel gaan. 

"Wat is dan, van de persoon die de Zoon van God? Die 

behandelt als een goedkoop ding het bloed van het verbond 

van God, die gezuiverd veracht hem van zonde? Wie 

beledigt de Geest der genade? Denk maar aan hoe veel 

slechter is de straf die hij verdient! Want we weten 

wie zei: "Ik zal wraak nemen, ik zal 

het terugbetalen", en die ook zei: "De Heer zal Zijn 

volk oordelen ." Het is een angstaanjagende zaak om in de 

handen van de levende God te vallen! ( Hebreeën 10: 29-31). 
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Wie stuurt ons naar de hel? 

Veel mensen zeggen dat omdat God liefde is, Hij 

ons nooit naar de hel zal sturen . Hoe komt het dan dat 

mensen naar de hel gaan? God heeft in zijn 

grote liefde voor ons een ontsnappingsroute gemaakt en 

het wordt aan ieder afzonderlijk overgelaten om te 

beslissen waar hij of zij de eeuwigheid wil 

doorbrengen. God heeft deze keuze aan jou en 

mij overgelaten , en we zijn vrij om voor onszelf te 

beslissen over hemel en hel. Als we willen gaan naar de 

hemel, de manier waarop is duidelijk getoond 

aan ons . Als we nalaten om Gods weg van redding te 

accepteren of als we niet kiezen om het te accepteren, 

maar eerder om te genieten van genoegens van de 

zonde voor een tijdje, toen we onszelf sturen naar de 

hel, want dat is de manier om er te gaan. U en ik zijn de weg 

gewezen, zowel naar de hemel en de hel, maar het is u 

en ik die beslissen welke weg te nemen en die wandelen de 

weg naar zijn bestemming. 

Hoe zullen we ontsnappen? 

God maakte een uitweg voor ons, die geen 

behoefte geld, die je niet hoeft te hebben een hoge 

opleiding, die niet vereist dat u een goed leven voor je het 

accepteren, en die niet vragen om het werk 

voor het. Gods weg is gratis, dat is voor de zondaar zo goe

d als het goed mens. Het kan worden begrepen en 

geaccepteerd door een kind dat niet heeft geleerd , net zo 

goed als door een volwassene. Het is prachtig, heerlijk en 

brengt vrede en vreugde. Gods weg neemt de zware last van 

de zonde van onze schouders, en Gods juk is licht en Zijn 

last is licht. ( Mattheüs 11: 28-30). Gods manier is om spijt 

te hebben van en je af te keren van onze zonden. We 
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moeten echt spijt voor de zonden die we hebben gedaan 

en draaien van hen. "Maar nu ben ik gelukkig ... omdat je 

verdriet ervoor zorgde dat je je wegen veranderde ... Want 

het verdriet dat door God wordt gebruikt , brengt een 

verandering van hart die tot 

verlossing leidt ." (2 Korintiërs 7: 9,10). "Doe die dingen die 

zullen aantonen dat u zich van uw zonden hebt 

bekeerd." ( Mattheüs 3: 8). "Ik zeg u, er zal meer vreugde 

in de hemel zijn over één zondaar die berouw heeft 

dan over negenennegentig rechtvaardige mensen 

die zich niet hoeven te bekeren." (Lukas 15: 7). "Dit staat 

er geschreven: de Messias moet lijden en moet drie dagen 

later uit de dood opstaan, en in zijn naam moet de 

boodschap over berouw en vergeving van zonden aan alle 

naties worden gepredikt." (Lukas 24: 46,47). "U weet zeker 

dat God vriendelijk is, want Hij probeert u ertoe te 

brengen berouw te tonen." ( Romeinen 2: 4). Wanneer door 

de overtuiging van de Heilige Geest, hebben we gezien wat 

grote zondaren we zijn en we zijn spijt en berouw, dan 

kunnen we moeten ook onze zonden belijden aan Hem, voor 

"Hij zal ons onze zonden vergeven en ons reinigen van 

al onze wandaden . " (1 Johannes 1: 9). 

We moeten ook geloven en in geloof aanvaarden wat Jezus 

voor ons heeft gedaan '' Zoals Mozes de bronzen slang op 

een paal in de woestijn optilde , zo moet ook de Mensenzoon 

worden opgetild , zodat iedereen die 

in Hem gelooft, kan worden opgetild. hebben het eeuwige 

leven. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige 

Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die gelooft in Hem niet 

sterven, maar eeuwig leven. Want God heeft niet te 

sturen zijn Zoon in de wereld te zijn de rechter, maar 

om wees zijn redder. Wie in de Zoon gelooft, wordt niet 

geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al geoordeeld omdat 
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hij niet in Gods enige Zoon heeft geloofd . Wie in de 

Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven; wie de Zoon 

ongehoorzaam is, zal geen leven hebben. maar blijf onder 

Gods straf. " (Johannes 3: 14-18, 36). "Ik zeg je de 

waarheid: wie naar mijn woorden luistert en 

in Hem gelooft die mij heeft gezonden , heeft 

het eeuwige leven. Hij zal niet 

worden geoordeeld, maar is al overgegaan van de dood in 

het leven." (Johannes 5:24). "Want het is door Gods 

genade dat u zijn gered door het geloof. Het is niet het 

resultaat van je eigen inspanningen, maar een geschenk van 

God, zodat er 

geen één kan opscheppen over het." ( Efeziërs 2: 8). 

Omdat Adam zondigde , kwamen dood en zonde over alle 

mensen, maar omdat Jezus, de zondeloze, de 

Zoon van God, in onze plaats voor jou en mij stierf , kunne

n we eeuwig leven hebben. "Want net als alle mensen 

sterven als gevolg van hun vereniging met Adam, in 

de dezelfde manier alle zullen worden verhoogd tot li f e v

anwege hun vereniging met Christus." (1 Korintiërs 15:22). 

Je ziet dan ook, dat wat we hebben te doen is heel 

weinig en kost 

niets. We alleen moeten spijt voor onze zonden en draaien 

van hen belijden en geloven en accepteren Jezus Christus 

als onze Heer en Verlosser. De One die doet al het betalen 

van en het geven is de Here Jezus. Hij betaalde voor uw 

redding met Zijn eigen leven aan het kruis van 

Golgotha, Hij reinigt onze harten met Zijn kostbaar 

bloed, Hij vergeeft ons onze vele zonden. Hij geeft ons het 

recht om kinderen van God te worden en Hij accepteert ons 

en maakt ons de 

Zijne. (Johannes 1:12). Wat een geweldige, glorieuze en gr
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atis redding biedt Jezus aan. Ontvang deze redding 

en accepteer Jezus nu! 

Een goddeloze man werd eens proberen om een christen 

ervan te overtuigen dat zijn religie was van geen enkel nut, 

en dat hij zou nooit zijn geen beter voor het. De ongelovige 

vroeg: "Wat heeft uw Jezus voor u 

gedaan?" De christen zei: "Hij heeft mij gered ." De 

goddeloze man vroeg: "En wat is dat?" en terwijl hij 

sprak er was een ongelovige glimlach op zijn 

gezicht. De christen antwoordde: "Kom met me mee naar 

de deur en ik zal het je laten zien." Dus liepen ze samen na

ar de deur en stapten naar buiten. De christen raapte toen 

een aantal droge bladeren op en maakte er een grote cirkel 

of ring van. Hij vervolgens keek voor een worm en hebben 

er een gevonden, hij plaatste het in het midden van de 

ring. Daarna nam hij een paar lucifers en stak de droge 

bladeren rond de worm in brand, terwijl de 

ongelovige met verbazing toekeek . Als de hitte van het 

vuur naderde de arme worm, hij begon te 

kronkelen en kronkelen en vertonen symptomen van 

nood , maar het kon niet uit de brandende ring. De 

christen schoot toen snel zijn hand door de rook en pakte 

de worm uit zijn gevaarlijke positie en plaatste hem op het 

groene gras buiten het bereik van het vuur en van alle 

gevaar. 

"Daar", zei de christen, "dat is wat Jezus voor 

mij heeft gedaan. Ik werd blootgesteld aan de vlammen van 

de hel, ze omringden me en er was geen mogelijkheid om 

te ontsnappen. Ik was een grote zondaar die veroordeeld 

was en op het punt stond om te komen . maar Jezus 

redde me door te sterven voor mijn zonden, me als een 

stok uit het vuur te rukken ( Zacharia 3: 2). 
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Beste vriend, aangezien je zeker naar het vuur van de hel 

afdaalt, wil je dan niet naar Jezus opkijken? Keer je af en 

belijd je zonden aan Hem, geloof en accepteer Hem en 

laat Hem je redden. Wacht geen moment langer maar 

accepteer Hem nu! Waar je ook bent, open nu je hart voor 

de Heer Jezus. Hij houd van jou. Hij wil niet dat je 

doodgaat. Hij wil je redden , Hij wacht gewoon om je te 

horen huilen. Roep Hem nu aan en Hij zal Zijn door een nagel 

doorboorde hand uitstrekken en je uit het vuur halen en je 

op het groene gras zetten, weg van het gevaar van 

eeuwige verdoemenis. Hij zal je op de weg zetten die naar 

de hemel leidt . Vertrouw hem nu! 

MA Gschwend. 

  

 Dit evangelietraktaat is vertaald met een computer. Als u 

de taal kunt corrigeren of verbeteren, neem dan contact 

op met het kantoor via info@angp.co.za 

  

Als u verlossing in Christus hebt gevonden, of op een andere 

manier bent gezegend door onze evangelieliteratuur, laat 

het ons dan weten. We willen God 

samen met u danken en aan u denken in onze 

gebeden. Neem voor gratis evangelieliteratuur, boeken en 

traktaten in meer dan 540 talen contact met ons op : 
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HET HART VAN DE MENS 
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